Wat heeft de kunstenaar voor met deze ernstige museale opstelling in een galerie? Hij heeft
zijn hele werkzame leven al belangstelling getoond in het menselijk lichaam en geneeskunst,
antwoordt Van Lieshout. Als academiestudent maakte hij al een operatietafel annex hakblok,
waarmee met verborgen stiletto’s de ruggengraat van patiénten kon worden doorgesneden.

Hij hoopt dat bezoekers van zijn noodhospitaal zich verwonderd afvragen: waar gaat het hier
over? Ik houd ze een mysterie voor. Onze overgeorganiseerde samenleving en ons politiek-
economische systeem heeft niet alleen voor medische vooruitgang gezorgd, maar ook voor
welvaartsziekten die nu resulteren in een zorginfarct.” Met deze installatie vol primitieve
medische sculpturen hoopt hij de bezoeker te confronteren met zijn eigen ,,stoffelijkheid en
sterfelijkheid”.

Achter in de galerie loopt de bezoeker het tentziekenhuis uit en betreedt hij twee ruimtes
met bronzen sculpturen. Eentje staat vol met kooiachtige, bijbels geinspireerde beelden:
kruisafnames, Het Laatste avondmaal, de tronende Maria. Toen de pandemie uitbrak had hij
opeens zeeén van tijd, zegt Van Lieshout: ,,Eindelijk kon ik de Bijbel eens lezen. Er staan
mooie verhalen in over grote thema’s waar ik altijd al mee bezig ben: lijden, opoffering,

enzovoorts. Als een wildeman ben ik daarna aan de slag gegaan.”



